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Vastengroet 
“Bemin de plaats 
waar je God hebt leren kennen 
en waar je 
door God gekend werd. 
Het is ermee 
Als de liefde voor de akker 
Waarin een schat verborgen ligt.” 

Zusters en Broeders, 
 
Misschien heb je er nog nooit bij stil gestaan dat je God ergens 
hebt leren kennen. Net zoals je ook met mensen ergens voor het 
eerst kennis maakt. De vastentijd is een goede tijd om terug te 
gaan naar die plek, waar dat is gebeurd. Misschien is deze 
kennismaking inderdaad gebonden aan een bepaalde fysieke 
plek, een plek van een bijzondere ervaring, die je de diepte van 
het leven deed beseffen. Het kan ook die ruimte binnen in jezelf 
zijn, die je op een gegeven ogenblik ervoer. De wijze waarop God 
zich te kennen geeft is heel verschillend, maar altijd te herkennen 
aan de diepe vreugde die als grondtoon de ervaring van God 
begeleidt.  
Vastentijd als pelgrimage naar de plek waar je God in je leven 
hebt leren kennen. Het is zeker de inspanning waard om gewoon 
letterlijk op stap te gaan naar die ene en enige plek die met de 
ervaring van God verbonden is. Maar meer nog loont het de 
moeite om in jezelf opnieuw op weg te gaan naar de ervaring 
zelf. Niet dat je deze ervaring opnieuw kunt ‘produceren’. Dat zou 
immers betekenen dat je alles in eigen handen hebt en dat is niet 
het geval. Geloof heeft alles te maken met het jezelf gewonnen 
kunnen geven en de ervaring van God is enkel mogelijk voor 
mensen, die bereid zijn zich uit handen te geven. Dat gebeurt in 
het gebed. Al biddend word je opnieuw naar die ervaring van God 
geleid. Het gebed is de weg naar die plek van 
de godontmoeting. 
 
In een biddend leven spelen drie bewegingen 
door elkaar.  



 

De eerste beweging leidt je tot onbevangenheid. In gebed komt 
alles wat in je leven speelt ook nog eens voorbij. Het goede 
zowel als het kwade, het zoete en het zure, het wordt allemaal 
innerlijk uitgesproken en in gedachten voor God gebracht. Een 
mens spreekt zich uit in het gebed, al is het stamelend of met 
weinig woorden. Tevredenheid en dank, maar ook twijfel en 
wanhoop: het wordt toevertrouwd aan die Bron. Het wordt 
uitgesproken in het hart en neergelegd voor het gelaat van Hem 
die Jezus zijn Vader noemde. 
De tweede beweging krijgt gestalte in het gemeenschappelijk 
gebed en in de liturgie. Nu gaat het niet meer om de eigen 
gedachten en woorden, maar om woorden uit de Schrift. Nu 
spreken we niet meer, nu luisteren we en leren al luisterend de 
woorden van de psalmen bijvoorbeeld zelf ook in de mond 
nemen. Dat gebeuren schept een grote solidariteit. De woorden 
van toen blijken op de duur ook nog woorden van nu te zijn en de 
ervaringen van de mensen van de Bijbel blijken helemaal niet 
zover af te staan van onze eigen ervaringen. Bovendien 
ontvangen we in liturgie een teken van leven van de overkant. In 
gedenken van Jezus’ liefde, komt deze liefde opnieuw tot leven in 
de vierende gemeenschap. Met andere woorden: nu komt God 
ons tegemoet. 

In een derde beweging blijft er dan alleen nog 
het verwijlen bij God over. Ieder doet dat op zijn 
eigen wijze. De ene vindt een enkel woord dat 
telkens maar herhaald wordt in de intimiteit van 
het hart, de ander steekt een kaarsje aan en 
vindt complete stilte in het eigen hart. En het 
kan nog op veel andere manieren. De kleur van 

dit verwijlen is altijd die van het verlangen, van het uitzien naar, 
van het wakend verwachten van het Goede dat nog komen 
zal…Het gebed is de ervaring dat dit wakend uitkijken zin geeft 
aan ons leven. 
Misschien zijn deze regels een aansporing om je nog eens wat 
intenser op het gebed toe te leggen in deze voorbereidingstijd 
van Pasen. Want deze ervaring is jullie allen van harte gegund én 
toegewenst: dat God om je geeft en dat je daarom zelf ook om 
anderen kunt geven.  
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Een inspirerende vastentijd toegewenst!  
 
+Joris Vercammen   +Dirk Jan Schoon 
Aartsbisschop van Utrecht   bisschop van Haarlem 
 
 
Pastoraal geschreven  
Aan het begin van de vastentijd en van de weg naar Pasen 
worden u woorden aangereikt door de bisschoppen en is er weer 
een “vastenboekje” gemaakt dat u voor een klein bedrag kunt 
verkrijgen in de kerk. 
Veel woorden ter bezinning. Ik wil er hier niet veel meer aan 
toevoegen.  
Alleen dit: als woorden niets met je doen, als je je niet laat raken 
door woorden, dan doen ze ook niets. Daarom wens ik u toe en 
bid ik dat er in de komende veertigdagentijd elke dag, al is het 
maar één woord u mag raken in uw geloof en in uw leven. Een 
woord dat iets doet, leeftocht voor onderweg is, van Godswege. 
Een woord dat ons iets zegt over Gods Naam “Ik ben er” en over 
ons eigen “zijn”, ook voor elkaar. Een woord om verder mee te 
kunnen. 
God zegene u met goede woorden op weg naar Pasen!   

Pastoor Grete 
  



 

Bij bovenstaande de volgende woorden van Kathleen Boedt:
 

Hier ben ik. 
Zie me staan, 
noem mijn naam, 
beroer mijn bestaan, 
ook al ben ik arm 
en leef ik ver van jou. Hier ben ik 
en ik ben er voor jou. 
Op mij kan je rekenen. 
Zo is mijn naam, 
een naam om te doen, 
zegt de Heer 

En ik weet: 
Hij is te doen. 
Zijn naam is een vraag 
die blijft klinken 
tot ik zeg: 
Hier ben ik. 

40 dagen 
die ongekende andere, 
de Heer en ik samen 
voor een andere wereld, 
voor meer en beter leven 

Kathleen Boedt  
 

 

 
 

Van het kerkbestuur: 
Beëindiging kerkbestuurslidmaatschap 
Per 1 maart heeft een kerkbestuurslid zijn functie ter beschikking 
gesteld. In een schrijven heeft hij te kennen gegeven zijn 
bestuursfunctie te willen beëindigen.  
Deze brief is in onze kerkbestuursvergadering van 15 februari 
uitgebreid en in goede harmonie besproken.  

Bij bovenstaande de volgende woorden van Kathleen Boedt: 

 

beschikking 
te kennen gegeven zijn 

Deze brief is in onze kerkbestuursvergadering van 15 februari 



 

Zijn terugtreden heeft niets met de parochie en haar gemeenschap 
te maken, maar met het feit, dat hij voornamelijk resultaat gericht 
bezig wil zijn, m.a.w. hij wil meet- en tastbare handelingen 
verrichten. Dit soort werkzaamheden is in ons kerkbestuur weinig 
voorhanden, waardoor hij zich steeds ongemakkelijker ging voelen.  
Vandaar zijn verzoek zijn functie als kerkmeester te willen 
beëindigen. Gelukkig blijft hij zich op andere terreinen inzetten.  
Zo is o.a. afgesproken, dat hij de schoonmaakactiviteiten en het 
koperpoetsen zal coördineren en organiseren.  
Het kerkbestuur betreurt uiteraard zijn terugtreden als kerkmeester, 
maar begrijpt ook volkomen zijn redenen. Wij zijn hem dankbaar 
voor zijn inzet. 
En u als lezer snapt ook meteen, dat het kerkbestuur weer 
aanvulling behoeft. Dus weet u iemand of lijkt u een plek in het 
kerkbestuur iets wat bij u past: aarzel niet en meldt het de secretaris! 
 

Open Kerk. 
Dankzij de inzet van ons grote aantal gastheren en gastvrouwen 
opent onze kerk sinds 2009 het hele jaar haar deuren voor 
belangstellenden. Afstemming van de openingstijden gebeurt met 
onze RK buurparochie St. Franciscus Xaverius en met de 
Evangelisch Lutherse Kerk. 
In verband met onvoldoende belangstelling heeft de Johanneskerk 
besloten vanaf 2011 hun kerkgebouw niet meer open te stellen.  
Barre winterse omstandigheden hebben er in de maanden januari 
en februari 2010 voor gezorgd, dat onze kerk op 4 zaterdagen 
gesloten bleef. Dit gebeurde ook op 2 zaterdagen in december 
2010.  
Jaaroverzicht: het totaal aantal belangstellenden op 40 zaterdagen 

over heel 2010 bedroeg 1312, wat een 
gemiddeld aantal personen oplevert van 
32.8, dus bijna 33 personen. Ons inziens 
een aantal, wat het meer dan rechtvaardigt 
op deze weg door te gaan!  
Tijdens een bijeenkomst op 26 april zal 
Open Kerk geëvalueerd worden. Tevens 

zal deze avond worden benut voor instructie van praktische en 
inhoudelijke zaken. Emile Verhey zal hierbij onze leidsman zijn. De 
gastheren en gastvrouwen hebben hiervan al bericht ontvangen.  

Betty Roobol-Groen 



 

Warmer in de kerk. 
In 2010 heeft de gemeente Amersfoort een zgn. Energie Prestatie 
Onderzoek geïnitieerd en gefinancierd. Dit onderzoek resulteerde in 
een aantal adviezen. Simpele zoals licht uit en verwarming laag bij 
het verlaten van het pand. En meer ingrijpende zoals het 
aanbrengen van ventilatoren aan het kerkplafond. De gedachte was 
dat deze ventilatoren de warmte van de plafondstralers omlaag 
zouden brengen. In theorie dus en de twijfel was groot. Daarom 
keken de leden van de Commissie Bebouwde Eigendommen naar 
ervaringen in andere kerken. Het bleek dat men tevreden tot zeer 
tevreden was over het effect. De vroege inval van de winter deed 
ons weer realiseren hoe moeilijk de kerk te verwarmen is. Zo 
kunnen we niet verder gaan, dus besloot het kerkbestuur tot aanleg.  
De gemeente Amersfoort verleende een subsidie (€ 600) en de 
opdracht werd gegeven. Begin februari werden 4 (in kleur gespoten) 
ventilatoren geplaatst. De leden van de CBE en van het kerkbestuur 
wachten in spanning de eerste ervaringen af, die zijn bemoedigend, 
hoewel we nog niet weten hoe het zal zijn als het weer weken 
achtereen vriest. Voorlopig zien we de jassen uitgaan i.p.v. nog de 
kraag extra op te zetten. 
 
Altaarruimte. 
Alweer een flink aantal jaren geleden werd om ruimte voor het 
vooraltaar te creëren een aantal banken verwijderd. Een goede 
keuze waardoor de viering in een meer eigentijdse vorm gehouden 
kan worden. De laatste jaren ontstaat er behoefte aan een ruimte 
die mogelijkheden biedt voor andere (meditatieve) vieringen. Samen 
met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed werd gekeken naar de 
mogelijkheden met behoud van het huidige karakter van het altaar. 
Het resultaat hiervan werd aan het Collegiaal Bestuur voorgelegd 
die het voor advies naar de Financiële Raad stuurde. Ook van die 
zijde werd constructief meegedacht, er werden vragen gesteld en 
beantwoord. Dit alles resulteerde in een positief besluit van het 
Collegiaal Bestuur. In de voorjaarsgemeente-vergadering zal het 
voorstel weer ter tafel komen. 
  



 

Van de financiën:  
Kerkbalans. 
Aan alle bekende personen en adressen 
binnen onze parochie werd de informatie 
kerkbalans 2011 overhandigd of 
toegezonden. De nieuwe rekenwijze van 
afdracht aan de landelijke kerk  heeft ook 
gevolgen in onze parochie: geeft u naar 
vermogen gul van hart en hand?! Telkens 
komt weer de vraag naar voren: wat is nu een redelijk bedrag voor 
mijn/onze bijdrage. Daarom werd een handreiking voor de 
berekening van uw bijdrage bij de informatie gevoegd. Wilt u meer 
weten over kerkbalans, over de bestedingen van de gelden, over de 
mogelijkheid tot incasso of heeft u vragen over de notariële akte? 
Neemt u dan contact op met de penningmeester! 
De penningmeester ontving al toezeggingen en overmakingen voor 
kerkbalans 2011. Heel hartelijk dank daarvoor!  
Begin april komen de financiële cijfers over 2010 ter beschikking 
zodat deze in de voorjaarsgemeentevergadering toegelicht en 
besproken kunnen worden. Een vriendelijk verzoek: wilt u uw vragen 
ruim voor de vergadering stellen? Dat kan mondeling, per telefoon 
en email, het bespoedigt de beantwoording. 
 
Klussen. 
Als het klaar is merk je er niets van …… maar voor die tijd. Schade 
aan de traptreden naar de zolder, een hap uit een muur, 
beschadigingen in het schilderwerk, tochtkieren rond de grote 
deuren en in de orgelhal, piepende deuren, oude houtwormgaatjes 
in kerkbanken, een ontbrekende plank in een kast, een extra leuning 
in de toren. ….ineens zijn deze onvolkomenheden opgelost…. Met 
veel dank aan René Doornekamp. 

Mieke van ’t Erve-Verheij 
  



 

Financiële verantwoording 2009. + begroting 2011 
Onderstaand een weergave van de brief van de Aartsbisschop 
betreffende de goedkeuring van bovengenoemde stukken. 
Aartsbisschop van Utrecht 
 
Opdat zij leven hebben in overvloed 
 
 Bisschoppelijk Buro
 Kon.Wilhelminalaan 3 
 3818 HN Amersfoort, 
 15 december 2010   
 Archiefn.H.3 
  
 
Aan het kerkbestuur van de Oud-Katholieke Parochie 
H. Georgius te Amersfoort 
t.a.v. Mevr. E. Roobol-Groen, secr. 
Karveel 35-20 
8231 BK LELYSTAD 

Betr. Goedkeuring Jaarrekening 
 
Geacht Bestuur, 
Met de Financiële Raad is de Rekening en Verantwoording van uw 
parochie over het jaar 2009 besproken. 
 
Daar waar correspondentie is gevoerd door de Financiële Raad is deze 
correspondentie bij de bespreking betrokken en wordt onzerzijds hiermee 
ingestemd. 
 
Hierbij verleen ik goedkeuring op de Rekening en Verantwoording van uw 
parochie over het jaar 2009 en déchargeer het bestuur voor het gevoerde 
beheer, voor zover dit uit de in artikel 248 van het Statuut bedoelde 
stukken is gebleken. 
 
Hierbij wordt tevens goedkeuring verleend op de in artikel 247 van het 
Statuut genoemde begroting van uw parochie over het jaar 2011. 
Het kerkbestuur wordt verzocht van het bovenstaande mededeling te doen 
aan de parochianen. 
 
De Aartsbisschop van Utrecht, 

JORIS VERCAMMEN 
  



 

Regio Agatha 
De regio Agatha wordt gevormd door de parochies Hilversum, 
Arnhem, Groningen (+ Jorwert), Amersfoort en de statie Twente. 
Omdat er de laatste tijd enkele wijzigingen hebben plaatsgevonden 
in het pastoraat binnen de regio, hier nog eens op een rijtje wie de 
pastorale zorg hebben voor deze kerkplekken in de regio buiten 
Amersfoort: 
Pastoor Leen Wijker voor Hilversum, pastoor Klaas Jan Homan 
(deservitor) voor Arnhem en Twente, pastoraal werker Victor 
Scheijde voor Groningen en Jorwert. 
 
Veranderingen in het pastoraat van onze parochie. 
Assisterend pastoor Wessel Jan Woltjer heeft begin januari 
aangegeven te willen stoppen met zijn pastorale taken in onze 
parochie. Vooral vanwege gezondheidsredenen van hem en zijn 
vrouw Mea. We vinden dat erg jammer, maar hebben alle begrip 
voor zijn beslissing, die ook met de aartsbisschop is besproken. We 
zijn Wessel Jan erg dankbaar voor wat hij als assisterend pastoor 
heeft betekend voor de parochie en voor mensen gedurende de 
afgelopen twee jaar en zullen op een passende manier daarvoor 
onze dank laten blijken. 
We hopen van harte dat wat meer rust Wessel Jan en Mea goed zal 
doen en bidden om Gods zegen voor hen beiden. 
In overleg met de aartsbisschop is emeritus pastoor Nico Schoorl 
bereid gevonden de taken van Wessel Jan over te nemen. We zijn 
daar erg blij mee en hebben alle vertrouwen in zijn goede zorg. De 
bezoekersgroep heeft inmiddels al kennis met hem kunnen maken. 
Pastoor Schoorl woont in Hilversum. We wensen hem een 
zegenrijke tijd in onze parochie toe! 

Pastoor Grete 
Bezoek Burgemeester Bolsius 
Het merendeel van de parochianen zal het wel weten, Amersfoort 
heeft sinds eind augustus 2010 een nieuwe burgemeester, de heer 
Lucas Bolsius (R.K.). 
Toen ik op de nieuwjaarsreceptie kennis met hem maakte en 
vertelde dat ik namens de Oud-Katholieke parochie aanwezig was, 
zei hij spontaan dat hij graag eens kennis met ons wil maken en de 
mis bijwonen. 



 

Welnu, dat bezoek is gepland op zondag 27 maart a.s. en het 
Kerkbestuur roept u op met velen aanwezig te zijn. Het zou fijn zijn 
dat we kunnen laten zien dat we een flinke en warme parochie zijn, 
want dat zijn we! 

Digna Schade van Westrum 
 
 
Bij de kerkdiensten 
Het is dit jaar laat Pasen en we kunnen dus terugkijken op een vrij 
lange periode van advent, kerst en Epifanie.  
Een paar bijzonderheden bij de kerkdiensten gedurende die 
afgelopen maanden wil ik hier noemen: 
Het toetreden van Gerard van der Waals en Meine Meines, 
ontroerend en fijn. 
Het 40-jarig huwelijk van Theo en Mary-Ann en 35-jarig huwelijk van 
Ben en Anneke op 19 december, heel feestelijk. 
De stampvolle Kerstnachtdienst, er moesten zelfs mensen staan. 
Iets chaotisch, maar vooral prachtig en geweldig door al die mensen 
die er aan mee werkten. 
De dienst van eerste Kerstdag, waarin we uitgedaagd werden de 
vreugde van Kerst te weerspiegelen in een kerstbal. 
Onze vier lectoren die ons op nieuwjaarsdag voorgingen in een 
mooie middagdienst. 
De “eenheidsviering” in de Johanneskerk waar we brood en wijn 
deelden en verbondenheid zochten en vonden door allerlei 
scheidingen heen. 
Het prachtige zingen van Bas en 
Marjon als cantor in een dienst. 
De stoet van “grote en kleine” 
misdienaars en de begeleiding 
van Allan. 
De bloemenversiering, het 
linnen, de kaarsen en het 
blinkende koper.  
De nieuwe gasten steeds weer. 
En tenslotte de kinderdienst van 20 februari, waar jammer genoeg 
niet veel kinderen bij aanwezig waren.  



 

Maar vooral bij alle diensten de vele parochianen en gastleden die 
hun steentje bijdragen om er samen iets goeds van te maken tot lof 
en eer van God en ten dienste van mensen.  
En om zo ook als het ware de Geest gelegenheid te geven te 
waaien en dat gebeurt gelukkig regelmatig en dat geeft alle reden 
tot dankbaarheid. Daar leeft en ademt een mens van op! 
Dank aan alle mensen die daar aan bijdragen! 
 
De liturgiegroep van onze parochie kwam onlangs bijeen. Niet alleen 
om veel goeds te constateren, maar ook om kritisch te blijven op 
kwaliteit. Zo kwam bijvoorbeeld de drukte in de Kerstnacht langs, 
maar ook punten ten aanzien van de kinderdiensten en de wens om 
volgend jaar in plaats van een dienst met Kerst voor jong en oud op 
Kerstavond vroeg in de avond een “kinderkerstnachtviering” te 
houden. 
Liturgie is altijd een levend gebeuren. Naast veel vaste onderdelen 
zullen we met elkaar blijven zoeken naar wat dat levende dient. 
Dat geldt nu ook weer voor de komende vastentijd, de tijd op weg 
naar Pasen. 
 

“Ontmoeting”, dat is het thema van deze vastentijd. 
Hier ben ik. Hier ben ik er voor jou. Hier ben jij er voor mij. Hier 
ontmoeten wij elkaar. 
En wat doet dat met ons? Gaan we anders verder en hoe dan? 
Het is als een Godsgeheim. Onze God die zegt “Ik ben er … voor 
jou” en Jezus Christus die daar gestalte aan geeft, die van die 
woorden vlees en bloed maakt, die de daad bij het woord voegt. 
Op weg naar Pasen vinden er verschillende ontmoetingen plaats. 
� De eerste zondag horen we van de ontmoeting met de duivel in 

de woestijn.  
� De tweede van de ontmoeting met Mozes en Elia op de berg. 
� De derde zondag zijn we bij de bron, waar Jezus de 

Samaritaanse vrouw ontmoet.  
� De vierde zondag is er de ontmoeting met een blindgeborene. 
� De vijfde zondag staan we bij het graf van Lazarus en is er de 

ontmoeting met Maria en Marta. 
Tenslotte op Palmzondag ontmoet Jezus “het volk”, maar is er ook 
een confrontatie van Petrus met mensen en met zichzelf, waar hij 
loochent Jezus te kennen. 



 

Donker is het dan, maar het wordt licht op Paasmorgen, waar de 
ontmoeting plaats vindt tussen de opgestane Heer en Maria 
Magdalena. 
De kinderkerk verbeeldt al deze ontmoetingen op een voorzetsel 
voor het “hoog”altaar, waarop een landschap met daarin een weg. 
Verder zijn er zoals gebruikelijk in de liturgie vaste onderdelen 
opgenomen als een Kyrie, een tussenzang, een lied. 
Op weg naar Pasen, vastentijd, 
bezinningstijd.  
Ik wens u veel inspirerende ontmoetingen toe 
in de Naam van de Heer, want waar twee of 
drie in Zijn Naam samen zijn, daar is Hij 
aanwezig. En waar Hij aanwezig is openen 
zich nieuwe wegen en nieuwe krachten! 

Pastoor Grete 
 
 
Catecheseweekend voor de jongeren 
Afgelopen 22 en 23 januari gingen jongeren van verschillende 
parochies samen een weekend weg. Vanuit Amersfoort waren Job, 
Maartje, Ruben Ramselaar en Laura van Kasteel meegegaan. Het 
thema van het weekend was “kiezen”.  
 
Nadat de jongeren aangekomen waren en de slaapkamers ingericht 
gingen we met elkaar kennis maken. Omdat niet iedereen elkaar 
kende moesten we in twee groepen gekke opdrachten doen.  
Daarna werden de tafels gedekt en werd er gegeten. Na de lunch 

was er even tijd om wat rond te 
hangen, maar daarna moest er 
gewerkt worden.  
 
Er werden drie groepen gemaakt en 
elke groep werd een politieke partij. 
De groepen gingen nadenken over 
“een wereld zoals God die bedoeld 
heeft”. Wat gaan we veranderen, 

hoe heet onze partij, hoe ziet het verkiezingsprogramma er uit? Er 
moesten posters en flyers gemaakt worden, er moest een 



 

verkiezingsspotje komen… kortom druk druk druk. De hele middag 
was er werk in uitvoering.  
 
Er waren nu drie politieke partijen: de Jonge Dromers, ZWZ (zoals 
wij zijn) en Sophie. Wat wilden de jongeren veranderen? Beter 
onderwijs voor iedereen, ook in Afrika. Overal buurthuizen, zodat er 
minder criminaliteit is! Vrijheid om te doen wat je zelf wilt!  
 
’s Avonds aten we patat met een gehaktbal. Na de afwas was er 
even tijd om te chillen. Daarna was er “Choice of Holland” waarin de 
politieke leiders moesten laten zien wat ze waard zijn. De 
verkiezingsspotjes werden vertoond, de posters en flyers werden 
bekeken en beoordeeld. Er moesten vragen beantwoord worden, 
opdrachten uitgevoerd en voor elk onderdeel werden punten 
uitgedeeld door een deskundige jury. Het was een nek-aan-nek-race 
waarbij de Jonge Dromers nipt wonnen.  
Maar … de Choice of Holland winnen is nog iets anders dan de 
verkiezingen winnen. 
 
Het was tijd om wat rustiger aan te doen. Bij een kampvuur werd er 
gekletst, marshmallows gebraden en een beetje uitgerust. Daarna 
was het tijd om tosti’s te bakken, want zo midden in de nacht krijg je 
toch honger.  
Het was heel laat bedtijd, maar van slapen kwam niet veel terecht. 
Het was al bijna licht toen de laatste ook eindelijk de ogen dicht had.  
 
’s Morgens was er een viering met citroenen en honing om ons te 
laten nadenken over wat er zuur en wat zoet is in ons leven. En … 
wat ga je doen als je iemand tegen komt die zegt: “Ga je mee?” Wat 
doe je? 
 
’s Middags was het dan eindelijk zo ver… er 
werd gestemd. Nu kwam het uur van de 
waarheid. Wie wordt de premier van dit 
land? Wie laat het land meer lijken op een 
wereld zoals God die bedoeld heeft? De 
Jonge Dromers en Sophie kregen allebei 
evenveel stemmen. Waren er nu twee 
winnaars? Nee, Laura (Sophie) had de 



 

meeste stemmen. Zij moest maar premier worden! De ontknoping 
was net zo spannend als bij echte verkiezingen.  
 
Nu moest er nog opgeruimd worden, de slaapzakken ingepakt, 
afscheid nemen en weer naar huis. Moe, maar met een ervaring 
rijker.  

Angela Berben 
 
 
Lering en Vermaak 
Horen …… luisteren …… gehoorzamen. Het heeft met elkaar te 
maken.  
In de bijbel staan er veel verhalen over: Mozes bij het brandend 
braambos en Samuel die tot 3 keer toe geroepen wordt. Of de 
apostelen die door Jezus opgeroepen worden om naar mensen te 
gaan vissen. Ja, toen werd er een echte stem gehoord. Maar hoe zit 
dat in onze tijd? 
Over die moeilijke vraag hebben de kinderen zich gebogen op de 
laatste middag van Lering en Vermaak. Echt de stem van God 
gehoord, nee, dat had niemand.  
Maar over luisteren of dat juist niet doen, b.v. als iemand je pest, 
hebben we hele gesprekken gevoerd. Er was ook een verhaal met 
geluid dat je na kon spelen: Jezus die de tollenaars met het nodige 
lawaai de tempel uitwerkt. 
Boven op het koor gaf Bart Klijnsmit uitleg over de 
werking van het orgel en kon er natuurlijk ook 
geluisterd worden. Dat was wel de topper van de 
middag. 
De volgende keer (in het nieuwe jaar op 12 
februari) gaan we op weg in de woestijn. Zou je 
daar iets kunnen horen?? 

Inge van Maaren 
Ervaringen in de woestijn. 
De bijeenkomst op 12 februari jl. van Lering en Vermaak speelde 
zich af in een bijna echte woestijn.  
De misdienaarssacristie zag er totaal anders uit: met oosterse 
kleden, lantaarntjes en kaarsen (warm dus!), wierook en een heuse 
cactus kon je daar voelen hoe het in de woestijn kan zijn. 



 

De kinderen - op kussens op de grond gezeten – hebben gepraat 
over het leven in de woestijn. Wat voor planten en dieren komen 
daar voor? En de mensen: hoe kan men daar leven?  
Hoe ging dat eigenlijk in de tijd van 
de bijbel? Gastvrijheid voor 
bezoekers was heel belangrijk. Want 
veel plekken om even bij te komen 
van al het stof en de hitte en om te 
eten en drinken waren er niet.  
Er bleken heel wat vragen te zijn, 
waarover je het kon hebben.  
Ook Mozes, die met zijn volk vanuit Egypte op weg was naar het 
beloofde land, kwam aan bod. Ooit kreeg hij in de woestijn – de 
Sinaï – de tien geboden. Waarom zijn die eigenlijk gegeven? En wat 
staat er allemaal in? 
Maar hoe zit het nu in onze tijd: hoe tonen wij in onze tijd 
gastvrijheid? En hoe zou je zelf graag ontvangen worden? Dat 
waren minstens zulke belangrijke vragen. 
Om te proeven wat mensen in de woestijn zoal eten, was er die 
middag ook een oase geschapen. Op een tafel stonden allerlei 
lekkernijen klaar: dadels, vijgen, rozijnen, baklava en om de dorst te 
lessen ook flesjes water.  
Na hun handen te hebben gewassen mocht iedereen overal van 
proeven. De één vond alles lekker, een ander alleen enkele dingen, 
maar sommigen zouden in de woestijn niet overleven! 
Als gastvrije gevers hebben de kinderen een schoteltje met 
woestijnlekkers klaargemaakt om thuis uit te delen. 
En onze woestijn? Die is inmiddels weer gewoon 
misdienaarssacristie! 

Mw. Smits 
 
 

Adventsviering voor senioren op woensdag 15 december 
2010. 
Aan de uitnodiging voor de Adventsviering hadden 28 parochianen 
gehoor gegeven. 
 
Vanaf half vier werd men ontvangen met koffie of thee en een 
traktatie. Namens de bezoekersgroep heette Janny de Jager 



 

iedereen welkom en las een kort gedicht voor waarna zij iedereen 
uitnodigde om in de 
sfeervolle aangeklede  
Joriszaal aan tafel plaats te 
nemen. Pastoor Grete 
opende met gebed. Tijdens 
het aansteken van drie 
kaarsen, want we waren na 
de derde zondag van de 
Advent, werd door Kees 
Knegtmans het gedicht 
“Gewekt verlangen” van Marinus van den Berg gelezen. 
Met pianobegeleiding van Teus Glazemaker zongen we gezang 562 
 “O du mein Trost und süssen Hoffen”.  
Na het nuttigen van de soep en de broodmaaltijd met diverse 
salades las Emilie Urbanus het verhaal “De droom van een 
speeldoosengel” van Marinus van den Berg voor. Het mag niet 
onvermeld blijven dat het uit Duitsland afkomstige Kerstbrood door 
mevrouw Meijs was geschonken. Helaas kon zij, doordat zij zich niet 
lekker voelde, zelf niet aanwezig zijn. Na het bavarois dessert werd 
namens de bezoekersgroep en de vrouwenvereniging een attentie 
uitgereikt. Het dankwoord aan degene die de viering hadden 
voorbereid werd door Pastoor Grete uitgesproken. Samen zongen 
we gezang 569 “Auf, auf, ihr Reichsgenossen”. 
Als slotgebed en zegen werd de Adventzegen “Licht dat met ons 
gaat” van Marinus van den Berg uitgesproken. 
Met vrede in ons hart en een gezegend Kerstmis namen wij afscheid 
van elkaar. 

Anton de Jager. 
 
Eerste communie 

Op 22 mei is er in onze parochie eerste communie. 
Daniel van Kasteel, Job Ramselaar, Lucas van der 
Vooren, Roderik Jongerius en Matthijs van der Klift 
gaan zich voorbereiden op dit mooie feest. U bent 
van harte uitgenodigd om dit mee te maken.  

Angela Berben 
  



 

ROOSTER VAN KERKDIENSTEN 
     Viering 1e Schriftlezing 2e Schriftlezing Evangelie 

WO 9 maart; 19.30 uur Viering samen met de Rooms-Katholieken in de 
Franciscus Xaveriuskerk Aswoensdag 

Eucharistieviering 
ZO 13 maart; 10.00 uur Gen. 2; 4b-9 +  

15-17 & 3; 1-7 
 

Rom. 5; 12-21 
 Mat. 4; 1-11 1e zondag van de Veertigdagentijd 

Eucharistieviering 
ZO 20 maart; 10.00 uur 

Exod. 24; 12-18 
 

Filip. 3; 7-14 
 Mat. 17; 1-9 2e zondag van de Veertigdagentijd 

Eucharistieviering 
ZO 27 maart; 10.00 uur 

Exod. 17; 1-7 
 

1 Kor. 10; 1-13 
 Joh. 4; 5-26 3e zondag van de Veertigdagentijd 

Eucharistieviering 
ZO 3 april; 10.00 uur 1 Sam. 16; 1-

13 
 

Efez. 5; 8-14 
 Joh. 9; 1-39 4e zondag van de Veertigdagentijd 

Schriftlezing en gebed 
ZO 10 april; 10.00 uur 

Ezech. 37; 1-14 
 

Rom. 8; 8-11 
 Joh. 11; 1-44 5e zondag van de Veertigdagentijd 

Eucharistieviering 
ZO 17 april; 10.00 uur 

Jes. 50; 4-7 
 

Filip. 2; 5-11 
 

Mat. 26; 1 –  
        27; 66 Palmzondag 

Eucharistieviering 
De lezingen in dit rooster zijn genomen uit het A -jaar van het Oud-Katholiek lectionarium 
 
 
Dank 
Beste parochianen, 

We willen jullie hartelijk bedanken 
voor de betrokkenheid bij ons 
huwelijk op 10 december 2010. We 
waren overweldigd door de vele 
positieve blijken van medeleven en 
vonden het fijn dat diverse 
parochianen aanwezig waren bij de 
inzegening van ons huwelijk. 
Verder kregen we ook veel kaarten 
met gelukswensen. We bedanken 
iedereen die een bijdrage heeft 
geleverd aan de prachtige viering, 

de aankleding van de kerk en de ontvangst van onze gasten.  



 

Grete danken we in het bijzonder voor haar aandeel, ook bij de 
voorbereidingen. We hebben genoten van een prachtige dag. 

Louis & Marjolijn Runhaar (-Kool) 
 
 

Van de kinderkerk 
Advent, Kerst en de kinderdienst van 20 februari zijn al weer 
geweest als u dit leest. Met behulp van het blad “Kind en Zondag” 
heeft de kinderkerkleiding een veertigdagen project voorbereid. 
“Ontmoeting”, dat is het thema dat centraal staat.  
We volgen dit jaar de lezingen van het directorium. Jezus ontmoette 
veel mensen op zijn weg. Deze ontmoetingen laten zien hoe God 
betrokken is bij mensen, hoe hij naar mensen toekomt. In de kerk 
wordt verteld over de ontmoetingen en zult u ze ook uitgebeeld zien. 
Mensenkinderen van deze tijd ontmoeten elkaar op Hyves. U kunt 
hieronder lezen wat Robert Paul daar over heeft geschreven. 
De oudere kinderen gaan tijdens de veertigdagentijd werken aan 
een Hyves-profiel van Jezus. De mensen die Jezus ontmoet, 
worden toegevoegd aan zijn “vrienden”, plaatsen waar hij komt 
worden “spots”, enzovoort. Maar vreest niet, de Joriszaal zal niet 
veranderen in een internetcafé: papier, pen, schaar en lijm zullen de 
boventoon voeren. 
OUDERS ATTENTIE 
In de Veertigdagentijd is er elke zondag kinderkerk. Verder rekenen 
we erop dat met Palmpasen elk kind een thuis versierde stok 
meebrengt. Voor de broodhaantjes wordt gezorgd. 

Mary-Ann 
 
 
Diaconaal werk 
Onlangs kregen wij als diaconale werkgroep een verzoek van 
emeritus pastoor W.H. de Boer voor een donatie aan zijn fonds voor 
studiebeurzen in de Filippijnen. Er wordt een jaarlijkse donatie 
gevraagd van € 250,-.  
De bijdrage van de parochie zal in eerste instantie een eenmalige 
donatie zijn. In de loop van het komende jaar zal de werkgroep zich 
beraden op een eventueel vervolg in 2012. 
 



 

Hieronder een samenvatting van de brief van emeritus pastoor W.H. 
de Boer: 
Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende. 
Mijn vrouw en ik zijn de stichters van een fonds dat studiebeurzen 
verstrekt aan arme kinderen in de Filippijnen. Wij hebben in de jaren 
1988 – 1990 in de Filippijnen gewerkt en werden daar dagelijks 
geconfronteerd met de uitzichtloze situatie van veel kinderen. Het 
studiefonds is vanuit onze betrokkenheid met deze kinderen 
ontstaan. 
Het heeft een dubbel doel: de kinderen uit zeer arme gezinnen een 
kans te geven op een toekomst door het verstrekken van een beurs 
en tevens te proberen een beter toekomstig kader te kweken voor 
leden van de Inglesia Filipina Independiente- een onafhankelijke 
katholieke kerk, zusterkerk van de Oud-Katholieke Kerk. De IFI is 
een ‘kerk van de armen’. 
Het weggezette kapitaal bedraagt 40.000 dollar. In het verleden was 
de renteopbrengst genoeg om elke vier jaar een aantal beurzen uit 
te reiken. Maar door de sterk gestegen collegegelden en de 
gevolgen van de kredietcrisis is het nu niet meer mogelijk om de 
doelgroep een volledige beurs te geven. Het bestuur van het fonds 
heeft daarom besloten het kapitaal niet langer te vergroten maar 
elke binnenkomende donatie direct te besteden aan beurzen. 
Vanuit mijn betrokkenheid heb ik op mij genomen in Nederland op 
zoek te gaan naar instellingen en particulieren die een bijdrage 
zouden willen geven. Concreet betekent dit een donatie van € 250 
per jaar. (In dien mogelijk voor de komende vier jaar). Daarmee 
maakt u het mogelijk dat een aantal Filipijnse geloofsgenoten weer 
een toekomst krijgen. 
 

De diaconale werkgroep heeft het kerkbestuur gevraagd in de 
periode  
1 januari tot aan de Vastentijd een aantal keren de (offertorium) 
collecte tijdens de kerkdienst te bestemmen voor dit doel totdat het 
bedrag van 250 euro is bereikt.  
Twee keer is er al gecollecteerd en wij hopen dat het gevraagde 
bedrag binnenkort aan pastoor De Boer kan worden overgemaakt. 
Was u niet in de gelegenheid om in de collecte bij te dragen, dan is 
een gift op de bankrekening van de penningmeester van het 
kerkbestuur ook zeer welkom. 

Dick Brons 



 

Stichting Serafim zoekt kleding 
 In de Nieuwjaarsnacht is de kledingcontainer van de 
Stichting Serafim in Soest door vandalen in brand 
gestoken en vernield. Stichting Serafim heeft voor 
haar hulpprojecten dringend kleding nodig. De laatste 
jaren zijn er honderden transporten verstuurd naar 
vele landen. Daarnaast investeert Serafim in 
tientallen ontwikkelingsprojecten. 
Helpt u Serafim! Alle kleding kan men gebruiken. 
Inleveradres voor Amersfoort: 
Heilige Geestkerk, Mozartweg 54, 3816 LT 
Amersfoort. Maandag t/m vrijdag 9.00 – 12.30 uur. 

Do de Haart 
Diaconale Informatiemarkt.  
Op woensdag 2 februari jl. hebben Do de Haart en 
ondergetekende namens de Oud-Katholieke diaconale werkgroep 
op uitnodiging een bezoek gebracht aan de interkerkelijke Diaconale 
Informatiemarkt. Diverse kerkelijke en maatschappelijke organisaties 
presenteerden zich.  
Zo kregen we een overzicht van wat er aan hulpverlening geboden 
kan worden, zowel op financieel gebied als aan mensen die om 
andere reden “in de knel” zijn geraakt. 
Aanwezig waren onder meer: Straatpastoraat  (“Niemand wordt op 
straat geboren”), Crisisopvang (crisiskaart), Voedsel- alsook 
Kledingbank, Stichting Kinderzorg Utrecht, e.a. 
Ook de Gemeente Amersfoort was present met een informatiestand 
over Sociale Zekerheid en hoe het werkt in Amersfoort. 
We kregen niet alleen informatie, maar soms werd er een dringend 
beroep op ons gedaan om in onze parochie financiële steun te 
krijgen, b.v.: het Straatpastoraat en voor de “versiering” van de 
Kapel en het Stiltecentrum in het nieuwe Meander Ziekenhuis in 
Amersfoort. De diaconale werkgroep zal zeker wel eens een beroep 
op u doen via de zondagse collecte. 
Het was een goed georganiseerd geheel waar wij in de beschikbare 
twee uur heel wat informatie konden opdoen. 

Emilie Urbanus 
  



 

Onderweg naar Pasen lopen wij voor de Voedselbank 
Iedereen doet mee. 
Een sponsorloop voor iedereen, wandelen of lopen, 
alles mag. Waarom? Om samen zoveel mogelijk geld 
bij elkaar te lopen voor onze reserve pot voor de 
Voedselbank. Uit de reservepot wordt door de 
Voedselbank regelmatig een bijdrage gevraagd om 
op het laatste moment verse producten, die in de 
aanbieding zijn, te kopen. Hierdoor is het mogelijk dat 
de mensen die gebruik moeten maken van de 
Voedselbank ook verse producten krijgen. De pot die wij daarvoor 
hebben raakt weer langzaam leeg, vandaar een nieuwe actie om 
hem weer aan te vullen. 
De bedoeling van de sponsorloop is dat op we zondag 10 april a.s. 
na de viering en de koffie met zijn allen een leuk uur hebben 
waaraan iedereen kan meedoen of kan aanmoedigen. Na de loop 
gaan we terug naar de Joriszaal om gezamenlijk een broodmaaltijd 
te gebruiken. Zo hebben we als parochie een leuke, gezellige en 
actieve ochtend en lopen we geld bij elkaar voor de voedselbank.  
Hoe gaat de loop in zijn werk: 
Er wordt een kort parcours uitgezet op de stadswal, van het 
plantsoen van de Bloemendaelse straat tot aan de Koppelpoort. Er 
komt een stempelpost die per ronde iedereen afstempelt. Het is de 
bedoeling dat iedereen in zijn eigen tempo zoveel mogelijk rondjes 
loopt. Dit mag hardlopend, wandelend, of zelfs met de rollator. 
Iedereen die mee doet kan zich vooraf inschrijven en krijgt dan een 
formulier mee. Met dit formulier kan iedereen bij zijn eigen 

vriendenkring en familie en buren langs om een 
bedrag per ronde gesponsord te krijgen. Het 
formulier wordt per ronde tijdens de loop 
afgestempeld en kan in de dagen na de loop 
worden gebruikt om het geld op te halen bij de 
sponsors. 
Al met al een leuke en actieve ochtend waarop we 
iedereen graag uitnodigen aan de start te 

verschijnen. Ieder rondje telt en levert een extra bedrag op in de 
reservepot voor de voedselbank. 
 
 



 

Kortom: 
Wanneer:  Zondag 10 april 2011; Tijd: 12.00 uur – 13.00 uur 
Lunch: 13.15 uur – 14.00 uur ( voor de deelnemers gratis en voor de 
anderen € 2,50) 
Waarom: Een leuke, gezellige en actieve ochtend voor de 

Voedselbank. 
Voor vragen en de deelnameformulieren kunt u zich wenden tot de 
diaconale werkgroep Do de Haart, Emilie Urbanus, René Parent, 
Dorien en Dick Brons, via de mail d.brons9@upcmail.nl  
of �: 06-14988878. 

Dorien Brons 
 
 
Vastenactie 2011 
Op voorstel van SIOH-Diakonaal Bureau, heeft het Collegiaal 
Bestuur de vastenactie voor 2011 bestemd voor het Straatpastoraat 
in Leiden. 
 
Het straatpastoraat is mogelijk gemaakt doordat een aantal kerken 
in Leiden een Stichting Straatpastoraat Leiden hebben op gericht. 
Deze Stichting heeft fondsen geworven waardoor het 
straatpastoraat gedurende één jaar is gegarandeerd, met uitzicht op 
verlenging van drie jaar. Het geld dat de Stichting bijeen heeft 
gebracht gaat grotendeels op aan het salaris van de pastor. Er is 

heel weinig over voor de toerusting. 
 
Op 1 december 2010 begon Paul Brommet, 
pastoor van de Oud-Katholieke parochie in 
Leiden, zijn taak als straatpastor in Leiden 
voor 24 uur per week. 
De doelgroep van het Straatpastoraat wordt 
gevormd door de dak- en thuislozen van 
Leiden, bewoners van het Sociaal Pension, 
bezoekers van het Inloophuis Psychiatrie 
en bewoners van de Crisisopvang. Deze 
voorzieningen worden alle gebruikt door 
mensen die vaak minder te besteden 
hebben dan het sociale minimum.  



 

Men zit met allerlei vragen over zingeving, schuld, schaamte 
enzovoort. Er is behoefte aan “eigen vieringen”, waar mensen op 
hun eigen manier kunnen bidden en zingen om zo hun geloof te 
beleven. Er is een kapel beschikbaar, maar die kost geld, inclusief 
een kop koffie na een dienst € 47,50 per keer.  
Er komen ook regelmatig sterfgevallen voor. Men is daar niet voor 
verzekerd, zodat de Sociale dienst de kosten van de uitvaart moet 
betalen. Dit moet zo goedkoop mogelijk. Geld voor een bloemetje op 
de kist is er niet. Het houden van een dienst in het uitvaartcentrum 
hoort tot mijn taken als straatpastor. Ook het maken van orde van 
dienst, zodat men kan volgen wat er gebeurt, brengt extra kosten 
met zich mee. 
 

Paul Brommet is de eerste straatpastor in Leiden. Alles moet dus 
nog van de grond af worden opgebouwd. Met steun van het 
vastenproject kan daarvoor een stevig fundament worden gelegd.  
Het geld zal gebruikt worden voor het van de grond tillen van 
regelmatige vieringen, een dagje uit en ten slotte komt het instellen 
van een klein fonds aan de orde waaruit een attentie betaald kan 
worden. Het leggen van een goede basis leidt tot een beter 
vooruitzicht op continuïteit. Het straatpastoraat is een vorm van 
pastorale basiszorg die er toe doet. 

Buro OKKN 
 
 

Boekje voor de Veertigdagentijd 
De bisschoppen hebben ook dit jaar weer 
een boekje uitgegeven met daarin korte 
overwegingen en gebeden voor elke dag in 
deze bijzondere tijd. Als leidraad is ditmaal 
het boek Handelingen genomen. Op zich 
misschien verrassend omdat het boek 
Handelingen gaat over de tijd na 
Pinksteren, waarin het evangelie zijn weg 

vindt in Israel en daar buiten. Maar er zijn grote parallellen tussen de 
verhalen uit Handelingen en het lijdensverhaal van Jezus. Aan het 
boekje werkten weer een paar pastores mee en de bisschoppen zelf 
natuurlijk. De boekjes zijn, vanaf Aswoensdag, ook in onze kerk te 
koop voor € 2,50. 

Emile Verhey 



 

Vormingsavonden 
Een boeiende lezing in de Joriszaal. 
De uitnodiging voor een bijeenkomst op 28 september over een stuk 
geschiedenis van onze kerk leverde voor een groep 
geïnteresseerden een boeiende avond op.  
Pastoor Wietse van der Velde, docent aan het seminarie en oud-
pastoor van onze parochie belichtte het moment van scheiding 
tussen onze kerk en die van Rome. Als invalshoek nam hij de 
persoon van Cornelis Steenoven (1662-1725), toevallig ook een 
oud-pastoor van Amersfoort. Deze had de Aartsbisschop en 
Apostolisch Vicaris voor de Noordelijke Nederlanden Petrus Codde 
vergezeld naar Rome toen die zich moest verdedigen tegen 
aantijgingen van niet rechtzinnigheid jegens hem en zijn 
geestelijken.  
 
Aartsbisschop Codde werd evenwel 
door de Paus geschorst in 1702. 
Pastoor Van der Velde vertelde over 
de moeizame onderhandelingen met 
Rome die hierop volgden, waarbij hij 
welhaast een overvloed aan boeiende 
details wist te vertellen. Uiteindelijk 
koos het eerder opgerichte Vicariaat, 
de voortzetting van de onder 
protestantse druk bezweken Kapittels, 
in 1723 Cornelis Steenoven en 
berichtte hierover naar Rome, waarop 
een antwoord uitbleef 
 
In 1724 kon Steenoven gewijd worden door de franse 
missiebisschop Dominique Marie Varlet, die in Amsterdam verbleef, 
eveneens na een conflict met Rome. De mededeling van de wijding 
naar Rome werd beantwoord door het uitspreken door Paus 
Benedictus XIII van de ban (excommunicatie) over Steenoven en 
het verbod om hem te volgen. Dit betekende het begin van de Oud-
Katholieke Kerk van Nederland. 
 
 
 



 

In zijn betoog benadrukte pastoor van der Velde diverse malen dat 
in het hele proces oud-kerkelijke opvattingen over de organisatie 
van de kerk, bisschoppen als bestuurders in zelfstandige 
bisdommen, gekozen door geestelijken en leken en een diepe 
spiritualiteit, een meer gericht zijn op de Heer, hierbij grote een rol 
speelden.  
In de vragen nadien verduidelijkte de spreker dat de in de loop van 
de eeuwen toegenomen macht van de bisschop van Rome steeds 
sterker gebaseerd werd op het feit dat deze bisschoppen zich als 
opvolgers beschouwen van Petrus, die als eerste der apostelen 
wordt gezien.  

Klaas Lenten 
 

Op 1 februari vond wederom een vormingsavond plaats 
onder leiding van een oud-pastoor, nu Koenraad 
Ouwens. Hij vertelde over de opzet en achtergronden 
van het kerkboek. Ook voor degenen die vertrouwd met 
het kerkboek zijn zeer leerzaam. Jammer dat een aantal 
parochianen en gastleden verhinderd waren deze avond 
bij te wonen. 

 
Voor 29 maart staat een volgende vormingsavond 
gepland. Dit keer zal pastoor Henk Schoon ons inleiden 
in de geheimen van ons lectionarium en het leesrooster 
dat wij volgen. Bovendien zal daarbij ook de Naardense 
Bijbel ter sprake komen. Wij hopen dat veel 
belangstellenden deze avond zullen bijwonen. 

Pastoor Grete 
 
 
Vitrines opnieuw ingericht 
Nadat heel lang Sint Joris in alle maten en vormen te zien was in de 
vitrine achterin de kerk, verdween hij rond Kerst. Mieke van ‘t Erve 
zorgde voor een nieuwe expositie van heel fraaie kerststalletjes, 
sommige heel klein en fijn en andere uit exotische oorden. En 
allemaal uit haar eigen collectie. Maar ook de kersttijd is voorbij, tijd 
voor weer iets nieuws. 



 

 Het Stichtingsbestuur Behoud en Beheer had onlangs bezoek van 
mw. Renee Lugtigheid, o.a. specialiste op het gebied van oud 
textiel, die advies kwam geven over de mogelijkheden de oude 
voorzetsels te laten restaureren en tevens 
voor de  inspectie van ons kerkelijk textiel. 
Nu ze toch in Amersfoort was, hebben we 
meteen ook het Seminarie maar even 
aangedaan, waar nog enkele fraaie oude 
kerkelijke gewaden aanwezig zijn. Het 
enthousiasme van Renee werkte 
aanstekelijk en we besloten om weer eens 
wat van het kostelijk textiel te laten zien. In 
de linker vitrine liggen nu enkele kleinere 
voorbeelden van het kerkelijk textiel in de 
verschillende liturgische kleuren. Ook de 
kerkelijke stijl was aan mode onderhevig! 
Het topstuk is het kazuifel dat in de grote 
vitrine te bewonderen valt met daarop 
borduurwerk dat al zo’n vijfhonderd jaar oud 
is. Op de rug in het midden is het kerstkind afgebeeld en verder 
allerlei figuren, die in de stamboom van Jezus voorkomen. U ziet 
maar een stukje omdat de hele stamboom over drie gewaden 
verdeeld is, maar die kunnen we jammer genoeg niet allemaal laten 
zien. Ze zijn er nog wel! 

Emile Verhey 
 
 
Clara Gertrudis van Halteren 
Voor de lezers, die nog niet alles weten van parochie Amersfoort. 
Clara is de vrouwenvereniging. 
De tijd van paramenten herstellen, koper poetsen en lezingen is 
voorbij. De leden hebben een paar jaar geleden besloten Clara niet 
op te heffen, maar een rustige oude dag te gunnen. Ze is al boven 
de 80. De leden komen ongeveer 3 maal per jaar bij elkaar voor de 
gezelligheid.  
Op 15 februari was er een goed bezochte jaarvergadering, waar 
veel gelachen is. Voor we gingen vergaderen hebben we met elkaar 
gesmuld van kaasfondue. 



 

Geplande activiteiten zijn een uitje naar Elburg op 6 september en 
een frutselavond op 22 november. Verder verwachten we nog een 
uitnodiging om dit najaar een bezoek te brengen aan Hilversum. 
Voor leden van de Bond van Oud-Katholieke vrouwen is er op 10 
mei de Bondsdag in Utrecht. 

Mary-Ann Borggreve 
 
 
Vragen aan: 
Toos Reijne. 
Ik ben 49 jaar oud. Ik ben getrouwd met Cor Reijne. Samen hebben 
we 4 kinderen, een tweeling van 27 jaar, één van 22 jaar en één van 
16 jaar. Allemaal jongens. 
Mijn activiteiten als vrijwilliger in de maatschappij en in het bijzonder 
binnen onze parochie zijn:  
In de parochie kinderkerk en koffiezetten. 
Ik zou graag uit eten gaan met....... 
Vrienden en familie. 
Drie dingen in de kerk die ik zou willen veranderen: 
Ik wil niets veranderen. 
Drie dingen in de maatschappij die ik zou willen veranderen. 
Respect voor elkaar, mensen in de waarde laten, elkaars mening 
accepteren. 
€1.000.000 geef ik graag aan.... 
Kinderen, familie, en goede vrienden. 
Goddienst maakt blij, waar of niet waar? 
Helemaal waar. 
Woorden in de Nederlandse taal die naar de schroothoop moeten 
worden verwezen: 
Alle vloeken en scheldwoorden. 
Ik wou altijd nog... 
Een wereldreis maken. 
Mijn lijfspreuk is.... 
Blijf zoals je bent en verander niet omdat je dan aardig of lief 
gevonden wilt worden. 
Ik geef het door aan.... 
Cor Reijne 
 
 



 

Onder eigen dak 
De Statie Twente kerkte tot voor kort in 
het wat buiten de route liggende 
Hervormde kerkje van Lonneker bij 
Enschede. Maar daar is verandering in 
gekomen. Ruim een jaar geleden kocht 
de Stichting Dorpsmaten de voormalige 
synagoge in Hengelo om daar een 
cultureel centrum te starten. De oud-
katholieke statie geniet nu ook de gastvrijheid in dat gebouw, dat 
qua maat prachtig aansluit bij de kleine groep en dat geheel is 
ingericht voor kerkelijk gebruik.  
Ook de parochie Eindhoven is in februari de trotse gebruiker 
geworden van een eigen kerkgebouw in Eindhoven. Het nog maar 
15 jaar oude rooms-katholieke kerkje met nevenruimte is 
aangekocht door de landelijke kerk. Na jarenlang zwerven van plek 
naar plek is de parochie nu echt onder eigen dak. 
Het kan niet op: ook in Groningen wordt gekeken naar een eigen 
kerkplek met woning. Maar dat is nog niet helemaal rond.  

Emile Verhey 
 
 
Zondagse vieringen in het Meander Medisch Centrum 
Amersfoort 
In het ziekenhuis werkt een team pastores, dat samen met artsen, 
verpleging en anderen zorg dragen voor degenen die in het 
ziekenhuis zijn opgenomen. Het werk van deze pastores wordt 
ondersteund door vrijwilligers, gastheren en gastvrouwen, 
beddenrijders en vertegenwoordigers vanuit de kerken, die 
aangesloten zijn bij de plaatselijke Raad van Kerken. 
Op dit moment zijn de zondagse vieringen in de kapel van de 
Lichtenberg. Patiënten, die zijn opgenomen in het Elisabeth kunnen 
via de TV de dienst uit de Lichtenberg volgen. 
Zoals u weet komt er een nieuw ziekenhuis. Daar komt een 
Levensbeschouwelijk Centrum. Hieronder vallen een stiltecentrum, 
een islamitische gebedsruimte en een ruimte waar vieringen kunnen 
plaats vinden. Het ziekenhuis zorgt voor de ruimtes. 



 

Ruimtes moeten worden “aangekleed” en dat kost geld. Inmiddels is 
er een stichting opgericht, die fondsen werft. U kunt hier meer over 
lezen op www.meandermedischcentrum.nl/lbc 

Mary-Ann Borggreve 
 
 
Over de grens van Amersfoort is nog veel meer O.K.!  
Aflevering 7 
Een tijdje geleden schreef ik over de nieuwe Oud-Katholieke kerk in 
Hannover. Af en toe kijk ik op de website mede omdat ik graag de 
kerkwijding zou willen meemaken.  
Doordat veel werkzaamheden aan de 
nieuwbouw in eigen beheer worden gedaan, 
neemt dit hele proces meer tijd in beslag dan 
men aanvankelijk had gedacht en is de 
kerkwijding uitgesteld naar waarschijnlijk half 
2011. De pastoor schrijft iedere 2 maanden een 
‘Gemeinde- brief’. In de laatste brief van 
december/januari stond ook een verslagje van 
de synodale vertegenwoordiger over de 57e 
Synode van oktober 2010 in Mainz, waarin hij diverse punten 
opsomt die besproken zijn zoals de eventuele samenwerking met de 
Evangelische Kirche en de Rooms-Katholieke kerk, maar waarin hij 
ook melding maakt dat hij problemen had met zijn zitvlees omdat de 
synode 3 dagen duurde. 
Op zoek naar meer informatie kwam ik toen terecht op de site 
www.utrechter.union.org, die zowel in het Duits als het Engels is te 
lezen. De kortste route naar die site is via www.okkn.nl en dan 
bovenaan op ‘internationaal’ klikken. Daar staat allerlei interessante 
informatie over kerken die zich verbonden hebben of van plan zijn 
zich te verbinden in de Unie van Utrecht en …. de grenzen van die 
landen liggen soms verbazingwekkend ver weg. Ik vind het heel 
boeiend om te zien dat er verbondenheid is over zulke grote 
afstanden. Neemt u daar ook eens kennis van? 

Digna Schade van Westrum 
 
 
 
 



 

Nieuwe Bisschopskerk in Duitsland 
In de Duitse stad Bonn vindt u tussen de Marktplatz en het 
Beethovenhuis midden in het hart van de stad ‘die Namen Jesu 
Kirche’. De kerk gebouwd tussen 1686 en 1717 was toenmaals een 
Jezuïeten kerk. Ik kan me voorstellen dat bij het lezen de vraag bij u 
opkomt: ‘Wat moet ik hier mee?’ 
U moet weten, dat deze kerk tussen 1877 en 1934 in gebruik was bij 
de OKK van Bonn. De laatste jaren werd de kerk gebruikt door een 
RK Hoge School Gemeenschap tot in november 2009 de 
Bezierkregerung in Keulen de zaak volledig heeft gesaneerd. 
De kerk wordt grondig gerestaureerd en wordt daarna de 
bisschopskerk van de OKK in Duitsland. Op een site van een OK 
parochie in Duitsland zag ik de volgende woordspeling: AKK: 
Alt(ernative) Katholische Kirche. 
Verdere informatie vindt u op www.namenjezukirchebonn.de Het ligt 
in de bedoeling om op 2 juni 2012 de kerk na deze grondige 
restauratie weer te openen. De kerk krijgt een functie voor het City 
pastoraat zoals in Utrecht, Rotterdam en Leiden. De kerk is in 
januari 2011 al deels geopend voor passanten. 
Naast een ruimte voor het neerzetten van urnen met de as van 
overledenen, komt er ook een ruimte waar mensen zich in alle rust 
kunnen terugtrekken. Het zal duidelijk zijn dat hier een enorme 
prijskaart aan hangt. Op alle mogelijke wijzen wordt gezocht naar 
fondsen om de zaak te bekostigen.  
Één wil ik graag onder uw aandacht brengen. Emeritus Bisschop 

Joachim Vobbe heeft n.l. een CD 
uitgebracht waarin hij spirituals en 
gospels ten gehore brengt. De 
begeleiding is in handen van een 
vier koppig Bonner Jazz Combo met 
een A-Capella groep. Naast een 
sympathiek mens is de emeritus 
Bisschop ook nog een goede 
zanger. 
Nu dacht ik dat het aardig zou zijn 
als wij als Nederlandse kerk met dit 
project mee zouden leven door het 

kopen van deze CD. De prijs is € 9.99 excl. verzendkosten maar dat 
zal niet al te veel zijn.  



 

Bent u geïnteresseerd, dan kunt u ze via mij bestellen. Telefonisch 
0318-510904 of via e-mail: krock007@xs4all.nl.  
De CD wordt ook verkocht op 13 maart 2011 na de dienst in onze 
parochie kerk te Amersfoort. 
Het zou toch mooi zijn als we op deze manier een klein steentje 
bijdragen aan dit mooi initiatief van onze zusterkerk in Bonn. Ik ben 
benieuwd. 

Jaap Krocké 
 
 
 Ontmoetingswandeling met het straatpastoraat  
En als iemand je dwingt één mijl met hem mee te gaan, loop er dan twee 
met hem op  
Mat.5:41  
 

Zaterdag 12 maart 2011  
Aan alle geïnteresseerden, in het bijzonder mensen uit de kerken en 
personen die het straatpastoraat steunen. 

 
Als Stichting Straatpastoraat nodigen wij u van harte uit voor een 
wandeling langs instellingen waar dak- en thuislozen mee te maken 
(kunnen) hebben. Dit om een kijkje te geven in hun leefwereld. Na 
deze wandeling van ongeveer drie kwartier, zal Bernadette vertellen 
over haar werk. We beëindigen de bijeenkomst met een moment 
van bezinning en een gezamenlijke lunch. 
Programma: 
� 10.00 uur: ontvangst op het passantenverblijf met aansluitend 

wandeling langs instellingen.  
� 11.00 – 12.00 uur: in de Joriszaal van de Oud-Katholieke kerk 

vertelt Bernadette over haar werk en beantwoordt vragen.  
� 12.00 – 13.00 uur: moment van bezinning en lunch, ook in de 

Oud-Katholieke kerk.  
Praktisch: 
Passantenverblijf: Arnhemseweg 146, 3817 CL Amersfoort  
Oud-Katholieke kerk: ’t Zand 13, 3811 GB, Amersfoort  



 

Wij stellen het op prijs als u van te voren laat weten of u komt via e-
mail of telefoon.  
Verdere Info op: www.straatpastor.nl, of bij de straatpastor: 
Bernadette van Dijk, Zuidsingel 5, 3811 HA Amersfoort. 
�: bernadette@straatpastor.nl, �: 06 53329940, Giro 5331549  

Bestuur Stichting Straatpastoraat Amersfoort. 
 
 
Taizé aan de Maas 
Eén keer per jaar gaan de broeders van Taizé op bezoek ergens in 
Europa, dit jaar in Rotterdam. Van 28 december t/m 1 januari waren 
alle broeders en zusters, die in Taizé wonen, te gast in Rotterdam. 
Jongeren uit heel Europa kwamen naar Rotterdam om deze 
ontmoeting mee te maken. Ze werden gastvrij ontgevangen in 
gastgezinnen.  
Deelnemers kwamen vanuit heel Europa, zoals uit Portugal, 
Frankrijk, Italië, uit Rusland, Litouwen, Wit-Rusland, Kroatië en … 
Nederland. 
 
De Oud-Katholieke Paradijskerk was één van de gastkerken waar 
jongeren ontvangen werden en waar het ochtendprogramma plaats 
vond. Vanuit Amersfoort waren er jongeren die heel veel zin hadden 
om daar te helpen. Zij waren, samen met mensen van de parochie, 
het ontvangstteam.  
 
Op 28 december kwamen de jongeren aan. Bij de deur hadden we 
een ontvangstcomité opgesteld. Jessica en Judith schreven de 
gasten in en  zij zochten er vervolgens een geschikt gastgezin bij. 
Dat was een hele puzzel, aangezien niet iedereen goed Engels 
spreekt… 
 
In de metro en in Ahoy zagen we voor het eerst de grote 
mensenstromen! Het was bijzonder om met zo velen de 
avondviering mee te maken. Wij 
zaten vooraan, vlak bij de broeders, 
waarvan we er velen herkenden. 
He, daar is broeder Alois, oh en dat 
is broeder Benoit. Een feest van 
herkenning; we zijn er weer! 



 

 
Elke dag werd begonnen met een gebedsdienst en volgden er 
gespreksgroepen in de Paradijskerk. Daarna ging het programma 
verder in Ahoy met het middaggebed, de workshops en het 
avondgebed.  
 
De gebedsdiensten waren heel bijzonder. De kaarsen brandden en 
allerlei iconen bij het altaar zorgden voor een hele rustige, serene 
sfeer in de kerk. Samen bidden, samen zingen onder begeleiding 
van de muzikanten, maar ook samen stil zijn. Heel bijzonder en 
indrukwekkend om mee te maken.  
 
Op vrijdag stond er na de gebedsdienst iets bijzonders op het 
programma. We werden uitgenodigd bij de bewoners van het ver-
pleeghuis St. Antonius. Deze mensen waren niet in de gelegenheid 
om naar de Paradijskerk te komen maar wilden wel heel graag iets 
meemaken van de Taize-ontmoeting. Anna, een Italiaans meisje 
nam plaats achter de piano. Samen met de bewoners zongen we 
Taize-liederen, lazen we uit de bijbel en waren we stil. Voor 
iedereen was het een onvergetelijke ervaring.  Daarna was het al 
weer tijd om naar Ahoy te gaan voor de lunch en het middaggebed. 
 
Op oudejaarsavond om 11 uur ’s avonds was er een gebedswake. 
In het schemerdonker zaten we in de Paradijskerk. We zongen 
Taizéliederen en baden voor de stad en voor de wereld. Het was 
een bijzondere manier om het oude jaar uit te luiden. Daarna kreeg 
iedereen om 12 uur een sterretje en een glas kinder-champagne 
(zonder alcohol, want dat heb je in Taizé niet nodig). We gingen 
naar buiten en keken naar het Rotterdams vuurwerk. We deelden 
oliebollen uit, want dat is toch typisch Nederlands. Dan haastten 
Jessica en Barbara zich naar de klokkentoren, want vuurwerk maakt 
knallen, maar wij kunnen ook herrie maken. We trokken 10 minuten 
lang aan de vier touwen om de klokken te luiden.  
 
Elk land had iets voorbereid om zichzelf te presenteren. De zaal was 
helemaal vol. De Fransen begonnen met het zingen van Au Champs 
Elysées. De andere landen volgden met diverse dansen en liedjes. 
Het was tot diep in de nacht feest.  
 



 

Op 1 januari 2011 sloten we af met een laatste Taizéviering, waarbij 
pastoor Hans de Rie voorging. We vierden samen de eucharistie en 
daardoor voelden we ons weer extra verbonden met elkaar. Na een 
lunch van erwtensoep en boterhammen met kaas namen we 
afscheid van onze gasten. Wij moesten nog opruimen, maar dan is 
het ook voor ons tijd om de Paradijskerk te verlaten.  
 
We hebben een mooie tijd gehad en kijken er met veel dierbare 
herinneringen op terug.  
 
Wil je iets terug zien van dit gebeuren? Kijk op: 
http://www.op.tv/taize-aan-de-maas/ 
Wil je de uitgebreide verslagen lezen? Kijk op: http://okj.okkn.nl/ 

Angela Berben 
 
 
Oud-Katholiek Volleybaltoernooi 2011 
Jaarlijks wordt het Oud-Katholiek volleybaltoernooi 
op Tweede Paasdag georganiseerd. Aan dit 
evenement nemen circa 150 jongeren en 
volwassenen uit de Oud-Katholieke parochies 
deel. Daarnaast nemen de teams uiteraard 
supporters en toeschouwers mee. 
Op Tweede Paasdag 2011 wordt het toernooi 
georganiseerd door de Haagse parochie en zal het 
toernooi plaatsvinden in Rijswiik. Informatie en aanmelden vóór 30 
maart 2011 bij: 
Barbara Wagenaar (�: b.w.wagenaar@gmx.net) �: 071-5893879. 
Zie ook de poster op het informatiebord bij de Joriszaal. 
 
 
Laudes Organi & Chori 
Het St. Joris Kamerkoor o.l.v. Bas Ramselaar en het Glasgow 
Chamber Choir geven op zaterdag 12 maart 2011 samen een 
concert in de Sint Martinuskerk te Hoogland met koorwerken rond 
het thema “De lof van het orgel en het koor”. Instrumentale 
medewerking wordt verleend door organist Wouter van Belle.  



 

Uitgevoerd worden (religieuze) koorwerken van onder andere 
Johann Sebastian Bach en Zoltán Kodály, omlijst met werken uit de 
afgelopen eeuwen van o.a. Britse en Nederlandse componisten. 
Het concert vindt plaats in de St. Martinuskerk, Kerklaan 22 te 
Hoogland. De aanvang is 20.15 uur en de toegangsprijs bedraagt € 
12,50.  
Verdere informatie: Bert Meijer, secretaris St. Joris Kamerkoor,  
�: 06-23365257 of �: info@stjoriskamerkoor.nl 
 
 
 
Agenda       
maart    
ma 7 13.30 Joriszaal Kerkbestuursvergadering 
di 8 19.30 Joriszaal Vrijwilligersavond 

wo 9 20.00 Fr. Xaverius Aswoensdagviering met de RK 
parochie.  

do 10 19.00 Kerkgebouw Avondgebed 
    19.40 Kerkgebouw Koorrepetitie 

za 12 11.00 Kerkgebouw Open Kerk tot 15.00 uur 
    17.00 Luthersekerk Vesper (mmv de Bergcantorij) 

ma 14 t/m 21   Pastoor Grete afwezig 
di 15   Elders Huiskring 
do 17 19.00 Kerkgebouw Avondgebed 
za 19 11.00 Kerkgebouw Open Kerk tot 15.00 uur 
wo 23 10.00 Joriszaal  Eucharistieviering senioren 
do 24 19.00 Kerkgebouw Avondgebed 
    19.40 Kerkgebouw Koorrepetitie met extra parochianen 
    19.45 Joriszaal Huiskring 
vr 25 20.00 Kerk & zaal Taizéviering 
za 26 11.00 Kerkgebouw Open Kerk tot 15.00 uur 

zo 27 10.00 Kerkgebouw Met koor++ en bezoek van de 
burgemeester 

di 29 19.30 Joriszaal Vormingsavond parochie olv past. H. 
Schoon 

do 31 19.00 Kerkgebouw Avondgebed 
    



 

april 

za 2 11.00 Kerkgebouw Open Kerk tot 15.00 uur 
    10.00 Kerkgebouw Schoonmaakdag tot 15.00 uur 

    20.00 Franciscus 
Xaveriuskerk 

Johannes Passion van H. Schütz. 
Gereformeerd kamerkoor Amersfoort 

zo 3     Kopijsluiting Joris op 't Zand 
ma 4 13.30 Joriszaal Kerkbestuursvergadering 
di 5 10.30 Joriszaal Redactievergadering Joris op 't Zand 
wo 6   Elders Huiskring 
do 7 19.00 Kerkgebouw Avondgebed 
za 9 11.00 Kerkgebouw Open Kerk tot 15.00 uur 

    14.00 Joods 
museum Lering en Vermaak 

zo 10 12.00   Sponsorloop t.b.v. de Voedselbank  
di 12   Elders Huiskring 
wo 13 19.30 Joriszaal Gemeentevergadering 
do 14 14.00 Joriszaal Koper poetsen 
    19.00 Kerkgebouw Avondgebed 
    19.40 Kerkgebouw Koorrepetitie 
    19.40 Joriszaal Evaluatie eenheidsviering 

za 16 10.00 Joriszaal Voorbereiding 1e communie 
    11.00 Kerkgebouw Open Kerk tot 15.00 uur 

    19.30 Franciscus 
Xaveriuskerk 

Johannes Passion van J.S. Bach.  
G.O.V. Magdiël 

zo 17 10.00 Kerkgebouw Palmzondag 
        Joris op 't Zand komt uit 

wo 20 19.30 Gertrudis 
Utrecht Oliewijdingen 

    20.15 Franciscus 
Xaveriuskerk 

Johannes Passion van J.S. Bach.  
Nieuw Bach Ensemble 

do 21 20.00 Kerkgebouw Witte Donderdag 
    21.00 Kerkgebouw Koorrepetitie 
vr 22 20.00 Kerkgebouw Goede Vrijdag 

ma 25 10.30 Den Haag Oud-Katholiek volleybaltoernooi 
 
 
 

    



 

Toekomstige evenementen 

mei 2011 

zo 22 10.00 Kerkgebouw Eucharistie met 1e communie 

vr 27 t/m 29   Kloosterweekend voor 
parochianen & gastleden 

juni 2011 

za 4 07.30 Kerkgebouw Vrouwevaert 
14-6 t/m 5-7   Vakantie pastoor Grete 

za 25 18.00 Kerkgebouw Kerkennacht Amersfoort (kerk 
open) 

juli 2011 

6-7 t/m 16-8   Sabbatical pastoor Grete 
 
Redactie Joris op ‘t Zand:  
Drs. G.C.G. Verhey- de Jager, L.O. van ’t Erve & W. Roobol. 
Kopij: � jorisoptzand.amersfoort@okkn.nl. 
Kopijsluiting: 3 april 2011 


